
Harry met de mooie ogen 

Ter gelegenheid van het afscheid van Harry Molenkamp zongen we op 7 juli een 
aantal van onze liedjes in Concordia aan de Langestraat. Harry was 35 jaar 
gemeenteambtenaar bij de afdeling cultuur, waarbij hij onder andere veel 
betekend heeft voor IntervOcaal in de begintijd. Bij zijn pensioen wilden we Harry 
natuurlijk graag op onze eigen manier bedanken.  

Er waren een hoop bezoekers gekomen bij het afscheid van Harry. Toen wij als koor 
in optocht binnenkwamen met het nummer Kolé kolé was iedereen stomverbaasd, 
maar tegelijk ook zeer enthousiast. Harry had al gehoopt dat we zouden komen, 
maar hij wist het nog niet zeker. Met ons tweede nummer Si Patokahan over een 
oude man maakten we even een grapje met Harry, wat hij gelukkig wist te 
waarderen. Hierna volgde ons lijdlied Blij in Enschede.  

Hierna kwam Piet naar voren om enkele woorden tot Harry te spreken. Namens 
IntervOcaal had hij de plant Suzanne met de mooie ogen als cadeau meegenomen, 
die vandaag was omgedoopt tot Harry met de mooie ogen. Piet vertelde dat hij de 
eerste keer bij Harry kwam toen IntervOcaal nog maar bestond uit zo’n 20 mensen, 
toen kon hij niet weten dat we nog zo ver zouden groeien!  

Tenslotte zongen we de uitsmijter: El Haderech. Het was fijn om met dit korte 
optreden onze waardering voor Harry te kunnen laten blijken!  
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